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Zondagsbrief
Zondag 24 mei 2020
7¢ Zondag van Pasen
Kleur: Wit
Voorganger: ouderling Ada Dieleman
Ouderling van dienst: Elly Tollenaar
Videowall: Finie Herrebout

U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
Ook later is deze dienst nog te beluisteren.

Heeft u niet de mogelijkheid om de dienst te beluisteren of kent u iemand?
Laat het even weten dan kan de dienst op papier bezorgd worden.

Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen
bezorgd bij dhr. Piet Meijer in Terneuzen.

Omzien naar elkaar

Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft Rheina, echtgenote van Egbert Cijsouw in het ziekenhuis in
Terneuzen.

Voor veel mensen is de coronacrisis een behoorlijk moeilijke tijd, er zijn heel
veel voorbeelden te noemen.

Deze week in het bijzonder aandacht voor al degenen voor wie het financieel
steeds moeilijker wordt. Hopelijk is er voor hen voldoende steun vanuit de
overheid en aandacht en begrip van de mensen om hen heen.


http://www.kerkdienstgemist.nl/

Orde van dienst

Voor de dienst: Psalm van de zondag, Psalm 27

Het schitterende 'Cantique de Jean Racine' van G. Faure,

gezongen op de woorden van Psalm 27 door Chr. Koor Jigdaljahu o.l.v. Bert Noteboom.
De uitvoering is in de Grote Kerk te Dordrecht, tijdens een concert van 'Christenen voor
Israel' op 28 november 2019.

Het orgel wordt bespeeld door Marco den Toom en de vleugel door Lennart Moree,
koorsolist is Herbert Flier .

Thema: ‘Bewaar hen door uw Naam’
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Openingslied: Psalm 56:5en 6
Bemoediging en groet

Inleidende woorden bij deze dienst

Kinderlied: ‘Kijk eens naar de vogels’ Elly en Rikkert

Kijk eens naar de vogels in 't bos of in de stad.

Ze zaaien niet, ze maaien niet.

Ze vinden altijd wat.

Hun Vader zorgt voor hen. Hun Vader zorgt voor hen.
Hij houdt ze in Zijn hand.

Hij houdt ze in Zijn vaderhand.

Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor stuk.
Ze spinnen niet, ze weven niet.

Ze maken zich niet druk.

Hun Vader zorgt voor hen. Hun Vader zorgt voor hen.
Hij houdt ze in Zijn hand.

Hij houdt ze in Zijn vaderhand.

Kijk eens in de spiegel. Jij bent nog veel meer waard.
Dan vogeltjes en bloemetjes.

't Is God die jou bewaart.

Je Vader zorgt voor jou. Je Vader zorgt voor jou.

Hij houdt je in Zijn hand.

Hij houdt je in Zijn vaderhand.



Gebed

Nieuwtestamentische lezing: Johannes 17:1 - 13
zZingen: ‘Al heeft hij ons verlaten’ Lied 663: 1
Overdenking

Zingen:  ‘Als tussen licht en donker’ Lied 452: 1,2 en 3
Cantorij Emmeloord

Gebeden

Slotlied: ‘Tienduizend redenen’ Opwekking, lied 733
Nederland Zingt

Heenzending en zegen

Aansluitend:  ‘Ubi caritas’ (lied 568)
‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’

Na de zegen:  ‘Vervuld van uw zegen’ Lied 425



Mededelingen

Collecteren in tijden van corona,

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve
wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij,
barmhartigheid en solidariteit blijven Bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, misschien
dan zelfs nog meer! Onze gaven in de dienst van de dankbaarheid zijn een wezenlijk onderdeel van
de eredienst.

Als kerkrentmeesters willen we u, gedurende de periode dat er geen ‘fysieke’ kerkdiensten
zijn, in de gelegenheid stellen uw gaven als volgt te geven:

o Eenmalig contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in de brievenbus
van de kerk aan de Langestraat. Gelieve de envelop te adresseren aan: kerkrentmeesters
protestantse gemeente Hoek.

U mag uw envelop ook afgeven aan ons op het moment dat we weer samen zijn
in de kerk.

¢ Eenmalig een bedrag overschrijven op het rekening nummer van de kerk:
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.

Wij zullen het totaalbedrag als volgt besteden:

50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood.

Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, Wim

Help een stille coronaramp voorkomen

Corona: een ramp van ongekende
omvang. Door de verplichte
lockdowns in Afrika en Azié hebben
mensen geen werk, geen inkomen,
geen eten. Ziekte, honger en dood
dreigen. Kerken staan op zodat
mensen niet omkomen. Help mee!

Geef op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,

o.v.v. corona of doneer online op
kerkinactie.nl/corona.

Wanneer deze periode voorbij is en we weer samen in de kerk kunnen komen,
zal de werkgroep Diaconie & ZWO laten weten aan welke doelen de collecte
voor Kerk in Actie precies is gegeven.

Op dit moment is er, buitenom de ontvangen bedragen, een bijdrage gegeven
aan de actie ‘Help een stille coronaramp voorkomen’.
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Bij de komende diensten

Ds. Saskia Ketelaar blijft de online erediensten verzorgen.

Als zij niet zelf kan voorgaan, neemt een ouderling het van haar over.

U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Het Middaggebed komt te vervallen; wel is de kerk open op dinsdagmiddag
tussen 13.00 en 15.00 uur voor gebed of om een kaarsje te branden

Zondag 31 mei, Pinksteren is ds. Saskia Ketelaar onze voorganger.

De komende weken:

In juni mogen we als proefperiode met maximaal 30 personen samen komen
voor een eredienst.

Hier zijn richtlijnen voor uitgegeven die we moeten opvolgen.

Denk aan de 1, 5 meter afstand, looproutes, hygiéne etc.

We zijn druk bezig om hier vorm aan te geven.

Maandag 25 mei, 19.30 uur is hierover in kleine kring overleg.

In de volgende Zondagsbrief leest u er meer over.

Attenties Pinksteren.

In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus hebben we in april
geen Paasattenties rondgebracht bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder en
bij chronisch zieken.

We willen dat nu graag volgende week doen, in aanloop naar Pinksteren.
Dinsdag 26 mei a.s. zullen deze rondgebracht worden door vrijwilligers van
de Kerkelijke Vrijwilligers Dienst in samenwerking met de Diaconie.


http://www.kerkdienstgemist.nl/

Werkgroep Diaconie & ZWO

‘Zondag-Soepdag’ wie herinnert zich die zondag niet?
Op 16 februari hebben we na de dienst heerlijke soep |

gegeten en is er ook nog voor thuis meegenomen. P van dr
De soep was als sneeuw voor de zon verdwenen.

Zodra we weer samen in de kerk kunnen eten gaan we zeker nog een keer
een zondag-soepdag houden.

Nu doen we het op een andere manier: de soep wordt bij u thuis gebracht!
Voor € 3,00 heeft u al een emmertje met een halve liter, één liter soep kost € 5,00.

Graag opgeven via scribaat@pknhoek.nl of via Cor-Elli de Bruijn telfnr. 06-13291968
Met vermelding van naam, adres en aantal liters soep.

De soep wordt de zaterdagmiddag voor Pinksteren, zaterdag 30 mei bij u gebracht.
Betaling graag bij aflevering, contant in enveloppe.

‘Delta voor Indonesié’

de mensen in Indonesié kunnen onze steun gebruiken!


mailto:scribaat@pknhoek.nl

Uit het regionale kerkblad ‘Kerk in Beeld’

We zijn dankbaar dat we vanaf juni weer voorzichtig mogen beginnen met
houden van erediensten. Natuurlijk, met de nodige regels en beperkingen,
maar het is een begin. We kijken er heel erg naar uit om u weer te ontmoeten,
om samen te bidden en luisteren naar de verhalen uit de Bijbel.

Zo gaan we dan ook als gemeente beetje bij beetje uit de lockdown.

Het was en is nog steeds een intensieve periode. Moeilijk ook voor veel
mensen. Het heeft veel van ons gevraag, maar het heeft ons ook veel
gebracht.

De dominee Kijkt er naar uit om straks weer op huisbezoek te mogen gaan.
Tot ziens!



Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl
Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:
www.gelovenindedelta.nl



http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

